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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus 

Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen Parochie  (VHP)  Nr.174  Vrijdag  2 mei 2025 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088   

 

 
Contact met het pastoraal team 
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van 
ons pastoraal team,  pastoor Ronald van Bronswijk of 
pastoraal werkende Giny van der Korput,  
aarzelt u dan niet dit te doen.  
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 
 

                                                           

Wij gedenken, 80 jaar bevrijding 

Wij gedenken. Gedachtenis is geen 
opdracht, geen taak waarvan we ons 
moeten afvragen hoe we die het beste 
kunnen uitvoeren. Wij gaan er vanuit dat er 
gedachtenis is, dat gedenken de ruimte 

waarin wij leven doortrekt en zo ook ons. Wij vragen ons daarom niet af hoe wij 
kunnen gedenken, maar wat het wil zeggen dat wij gedenken. Of wij dat goed 
doen  en wat goed gedenken eigenlijk is, is een vervolgvraag.      

Door het verlies te gedenken, vieren wij paradoxaal genoeg tegelijkertijd 
het leven, dat ondanks deze blijvende wond wel degelijk goed blijkt te 
kunnen zijn. Dat is verbijsterend: het bestaan is fundamenteel 
aangetast, maar dat fundamenteel aangetaste bestaan blijkt in een 
bepaalde zin een vervuld bestaan te kunnen zijn, juist als we de 
aantasting ervan niet verdringen of proberen te compenseren.   

 

mailto:info@naardekerk.nl
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Ondanks het cliché dat het leven verder gaat en dat we ons 'dus' op de toekomst moeten richten, 
blijven we midden in het leven ruimte openhouden voor de gedachtenis aan de verschrikkingen uit 
het verleden en hun gevolgen. Wij leven blijkbaar niet door vernietiging, pijn en gemis te verdringen, 
maar vanuit het gedenken ervan. 
Erik Borgman en Liesbeth Hoeven: Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte, 
Zoetermeer 2011. 

Ondanks alles geloof ik in de innerlijke 
goedheid van de mens. 

Kijk hoe slechts één kaars de duisternis 
zowel kan trotseren als definiëren. 
 
Er is nu eenmaal in de mensen een drang tot vernielen, een 
drang tot doodslaan, tot vermoorden en razend zijn, en zolang 
de gehele mensheid, zonder uitzondering, geen grote 
metamorfose heeft ondergaan, zal de oorlog woeden, zal alles 
wat opgebouwd, aangekweekt en gegroeid is, weer afgesneden 
en vernietigd worden, om daarna opnieuw te beginnen.  
( Anne Frank)  
 

 

 
Zie verder:  
‘ 4 en 5 november 1944 , bij de bevrijding begon de oorlog ‘  
in Nieuwsbrief VHP 161 , die te vinden is op www.naardekerk.nl  
 
Maar al te vaak in de geschiedenis werden mensen gedood in naam van de God van het leven, 
werd oorlog gevoerd in de naam van de God van de vrede, gehaat in de naam van de God  
van de liefde en wreedheid beoefend in de naam van de God van mededogen.  
(Opperrabijn Jonathan Sachs) 
 

http://www.naardekerk.nl/
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Caritascollecte 11 mei Wagenberg en Made, 17 mei Terheijden 
Leger des Heils Breda 
 
Het Leger des Heils is een internationale christelijke beweging, die vanuit hun geloof  
menselijke nood lenigt zonder enige vorm van discriminatie. Overal waar mensen in de knel  
komen, biedt zij de helpende hand, vanuit verschillende locaties zoals in Breda vanuit het 
Ontmoetingshuis in de  Thomas Vincidorstraat 2. Vanuit dit Ontmoetingshuis is men op meerdere 
manieren bezig om van waarde te zijn voor de bewoners van de buurt. 
 
Op vier van de vijf werkdagen is het gebouw geopend voor het drinken van een kopje koffie  
of thee, het bieden van een luisterend oor of het bezoeken van de tweedehandskledingwinkel.  
Daarnaast wordt er drie keer per week gekookt en kan iedereen tegen een kleine vergoeding  
mee eten. Heel recent is een bakfiets aangeschaft waarmee ze de wijken om hen heen willen 
intrekken met koffie, thee of soep om zodoende in contact te komen met de buurtbewoners  
en hen uit te nodigen voor een bezoekje aan het Ontmoetingshuis. 
 
De missionair werker van het Leger des Heils uit Breda vertelt: “Al het werk doen we vanuit  
onze liefde voor God en zijn opdracht aan de gelovigen om de wereld in te trekken en zorg te  
dragen voor de (kwetsbare) naasten en hen lief te hebben. Om het werk te kunnen doen zijn  
we grotendeels afhankelijk van de bijdragen van onze leden, de opbrengst van de landelijke  
collecte in november en giften van buitenaf. Ook de opbrengsten van de kledingwinkel  
worden hiervoor gebruikt. De uitvoering van het werk wordt voor het grootste deel door  
vrijwilligers gedaan, die worden aangestuurd door de missionair werker”.  
 
Naast het bovengenoemde buurthuiswerk wordt door een ander onderdeel van het Leger des  
Heils professionele zorg geboden aan kwetsbare jonge mensen middels een tweetal  
woonlocaties. Eén daarvan staat in Terheijden, de andere in Breda. 
 
U kunt het werk van het Leger des Heils in Breda steunen met uw bijdrage in de  
caritascollecte in de kerken van de VHP of met een gift op   
NL77RABO 0143 347 209  
Hartelijk dank voor uw steun. 

Mariaviering in Gummaruskerk 

In de meimaand – Mariamaand – wordt er een Mariaviering (rozenkransgebed) 
gehouden in de Gummaruskerk op dinsdag 13 mei om 19.00 uur.  
U bent hierbij van harte welkom. 
Na de viering drinken we een kopje koffie met iets lekkers. 
Ook hierbij bent u van harte welkom. 
. 

 

 
In Zeeland weten ze wel wat Urbi et Orbi wil zeggen: de paus is ur bie, et oor bie Pasen. 
(Uit de Provinciale Zeeuwse Courant) 
 
 



4 
 

Ignatiaans bidden in de Paastijd 

Heb je een mooie ervaring met de 40-dagenretraite gehad?    
Bid dan eenvoudig verder met ons dagelijks gebedsaanbod. 
Bijvoorbeeld met Bidden Onderweg of met Gewijde Ruimte.            
De eerste vorm is een podcast en de tweede  bevat geschreven 
meditaties, die uitgaan van Bijbelteksten. 

Paasoctaaf en Paastijd.                                                                                                                                            
De Eerste Paasdag is de eerste dag van het zogenaamde Paasoctaaf, een periode van 8 dagen, 
die afgesloten wordt met Beloken Pasen, maar de Eerste Paasdag is ook het begin van de 
Paastijd en die eindigt op Pinksteren. De Paastijd duurt 50 dagen en is overgenomen van de 
Joodse feestkalender. Volgens deze kalender moet het zogenaamde Wekenfeest zeven weken na 
Pesach gevierd worden. In de christelijke feestenkalender wordt zeven weken na Pasen het 
hoogfeest van Pinksteren gevierd. De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse pentèkostè, dat 
'vijftigste' betekent. Pinksteren betekent dus eigenlijk Vijftigste Paasdag. 
 

 
 

 

Historische lijn Antonius Abt (13) 
Johan van der Made 

 
Klokkenroof en oorlogsschade 
Zoals in zoveel plaatsen het geval is geweest, heeft ook onze kerk onder 
het oorlogsgeweld geleden. De Terheijdense bevolking kreeg niet alleen 
een gehavende kerk, maar moest ook nog enige jaren het vertrouwde 
geluid van hun torenklok missen. De klokken zijn namelijk door de 
bezetter geroofd om het metaal ervan te gebruiken voor hun 
oorlogsindustrie. Op 4 februari 1943 werden de drie grote klokken van de 
kerk en het klokje van het St. Thomasgesticht  
(nu de entree van De Cour) gevorderd.  
 
Enkele arbeiders van een firma uit Venlo klommen in de toren en braken 
bij de galmgaten een stuk uit de muur. Daardoor lieten ze de klokken, die 
amper 20 jaar oud waren, met behulp van een lier omlaag zakken. Bij het 
verwijderen van de klokken werd tot overmaat van ramp nog een stang 

van het uurwerk beschadigd, waardoor het torenuurwerk bleef stilstaan.  
Het klepklokje in de kleine toren was kennelijk te gering van omvang want dat kon blijven hangen. 
Van gemeentewege is nog getracht om, in ruil voor het klepklokje, een grote klok te behouden voor 
het uurwerk om ingeval van luchtalarm te kunnen luiden. Maar deze moeite was tevergeefs; de drie 
grote klokken werden afgevoerd. 

https://ignatiaansbidden.us9.list-manage.com/track/click?u=0242b13ba59445e944227ca9f&id=927d2a4792&e=7f115ae0ae
https://ignatiaansbidden.us9.list-manage.com/track/click?u=0242b13ba59445e944227ca9f&id=5376647abf&e=7f115ae0ae
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/p/pinksteren
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Tijdens de oorlog was de toren natuurlijk weer een strategisch punt bij 
uitstek om als uitkijkpost dienst te doen. Er werden dan ook Duitse 
wachtposten in geplaatst wat onopvallend gebeurde. Niemand in het 
dorp bleek van hun aanwezigheid op de hoogte te zijn totdat het 
uurwerk in verband met de zomer- en wintertijd moest worden verzet. 
Toen eind 1944 de bevrijding aanbrak, werd er in en om Terheijden een 
verwoede strijd gevoerd. De kerktoren, waarin de vijand tot het laatst 
verblijf hield, werd door onze bevrijders hevig onder vuur genomen. Dit 
had tot gevolg dat niet alleen de toren getroffen werd, maar dat ook in 
de vuurlijn vóór en achter de kerk woningen werden geraakt.  
Bevrijding 
De bezetter van de toren is haastig vertrokken en had gelukkig geen kans 
om de toren vol met springstof te stoppen. Dat is wel gebeurd in 
Zevenbergschen-Hoek en Lage-Zwaluwe, waar de kerktorens door de 

vertrekkende Duitsers werden opgeblazen.  
Ze wilden daarmee voorkomen dat de geallieerden ook over hoge uitkijkpunten konden beschikken. 
Om die reden zijn ook vele watertorens vernield, waaronder die van Zevenbergen en Stuivezand bij 
Made. 
 
De schade aan het Terheijdense kerkgebouw kon vrij snel worden hersteld. Opvallend was wel de 
schade aan de toren en de daaraan verbonden torentrap. Twee houten vloeren uit de jongensschool 
zouden zijn gebruikt voor het herstel van het dak. Veel kleine granaatscherven zitten nog altijd in het 
dakbeschot. 
Eind 1947 zijn drie nieuwe klokken in de toren gehangen, te weten: ‘Maria’ met een gewicht van 883 
kg, ‘Petrus’ 1150 kg en ‘Antonius vocor’ 1250 kg. Na een plechtige inwijdingsceremonie werden ze in 
gebruik genomen. Het zijn klokken met een bijzondere mooie klank, die ook buiten Terheijden 
worden geroemd.  

De linkse foto en de foto van de 
vernielde kerktoren komen uit 
het fotoalbum van de zussen Jo 
en Corrie Kock. Dit fotoalbum 
bevindt zich in het Regionaal 
Archief Tilburg en is digitaal in te 
zien. Het album bevat meer 
foto’s van oorlogsschade in 
Terheijden en ( veel) verder.  
Het zijn vaak foto’s van Poolse 
soldaten die bij de familie waren 
ingekwartierd, maar ook gewoon 
familiekiekjes. De zusjes hadden 
nog een broer en dat was Henri. 
Hij was vanaf zijn priesterwijding 
in 1936 kapelaan in Welberg. 
Toen de Canadezen bij de 

bevrijding in 1944 het dorp binnentrokken, zaten de bewoners in de schuilkelder, de kapelaan kwam 
uit de schuilkelder en wisselde enkele woorden met de Canadese soldaten, de Duitsers hadden dat 
gezien. Door het hevige verzet van de Duitsers moesten de Canadezen zich terugtrekken en de 
Duitsers kwamen terug in het dorp. De kapelaan werd uit de schuilkelder gehaald en gruwelijk 
mishandeld en men liet hem voor dood liggen, niemand mocht hem helpen en hij 
bezweek aan zijn verwondingen. Hij werd 34 jaar. 
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Kijk eens om je heen, wees eens stil en luister, 
de wereld komt op je af. 
Mensen, - grote, kleine mensen – zij roepen, zij hebben je nodig. 
Het is het kind, dat roept om zorg, het is de zieke, die vraagt om troost 
en steun, het is de klasgenoot die om uitleg vraagt, 
het is de eenzame die er bij wil horen,                                                                   
het is de opgejaagde die tot rust wil komen. 
Er is iemand die roept om mij, om jou, die ons oproept, een beroep doet. 
Er is een mens die je roept.                                                                                                                                           
Het is God die ons roept: Het komt er nu alleen op aan dat we horen. 

Wat vraagt God van jou?  
 
In het bisdom Breda komen we tweemaal per jaar samen om met elkaar te bidden om roepingen.  
We doen dit op Roepingenzondag, de vierde zondag van Pasen,  en rond 7 november het feest van de 
H. Willibrord. Het thema van Roepingenzondag 2025  is: Wat vraagt God van mij?  
  
Bisschop Liesen nodigt ons uit deel te nemen aan de roepingengebedsbijeenkomst  
op zondag 11 mei 2025 in de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch. 
Vanaf 14.00 uur ontvangen we u graag in de Hellemonszaal onder de basiliek – ingang via Pelgrim 1 
aan de Pastoor Hellemonsstraat, Oudenbosch. 
Vicaris Paul Verbeek zal spreken over onze moeder Maria, moeder van Hoop en hoe haar roeping 
een spiegel kan zijn voor onze roeping.   
Het programma van de roepingenbijeenkomst is als volgt: 
14.00 uur Binnenkomst met koffie/thee 
14.30 uur Inleiding door vicaris Paul Verbeek aansluitend ontmoeting 
Korte pauze met koffie en thee 
16.00 uur Vesper met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, in de Basiliek H.H. 
Agatha en Barbara. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. 
 
De  zondagsviering in Oudenbosch vindt plaats om 11 .00 uur. In het kader van het jubeljaar is in de 
basiliek een pelgrimsroute, die u voorafgaand aan het middagprogramma op eigen gelegenheid  
zou kunnen volgen. 
 
We leven in een tijd waarin de Kerk gemarginaliseerd is. Het belang dat ze altijd heeft gehad of de 
vanzelfsprekendheid waarmee ze onderdeel uitmaakte van de samenleving, is weg.  
Toch mogen wij laten zien dat die boodschap , die we hebben relevant is voor de mensen  
van hier en nu, totaal niet achterhaald is en geluk kan geven. (Harry Quaedvlieg, docent 
priesteropleiding Rolduc) 
 

 
 
 
  

 Jack de Leeuw en Wil Roest aan het werk op 
het dak van de Gummaruskerk. 
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Thema-avond: Spiritualiteit in de schilderijen van Marc Chagall  

Vorig jaar gaf Hanneke Adelaar, kunstdocent en kunstenaar,  
een boeiende presentatie over Maria in de beeldende kunst  
op verzoek van de Werkgroep ZIJ.  
Dit jaar neemt zij ons mee in de bijzondere, eigen beeldtaal van Marc 
Chagall. Chagall is een van de grootste kunstenaars van de 20e eeuw. 
Een unieke verhalenverteller! 
 
Thema’s die aan bod komen: 
*Wat zijn de inspiratiebronnen van Chagall?  
*Welke religieuze/spirituele verhalen vertelt hij in zijn kleurrijke 
   taferelen?  
*Hoe reageerden tijdgenoten en wat doen de beelden  
   met ons vandaag de dag? 
 
   Wanneer? Maandag 12 mei 2025  
  Hoe laat? 19.30 uur tot 21.30 uur ( inloop vanaf 19.00 uur) 
  Waar?               Verrijzeniskerk, Vondellaan 43, Oosterhout 
 Spreker ? Hanneke Adelaar (kunstenaar) 

                                                          Toegang? Gratis (incl. koffie/thee) 
                                                                                      Uw vrije gave is zeer welkom. 
Werkgroep ZIJ 
Vanaf 2022 is de Werkgroep ZIJ , ontstaan binnen de Catharinaparochie Oosterhout, betrokken bij het 
synodale proces waarin luisteren naar elkaar en de H. Geest de basis is voor elke dialoog.  
Het logo van de groep is de sleutelbloem, de werkgroep wil sleutels aanreiken aan belangstellenden 
over het synodale proces en streven naar een geloofsgemeenschap die gelijkwaardig gedragen  
wordt door vrouwen én mannen.  
 
Paus Franciscus was zeer met de mensen en dan komt God vanzelf ook, was zijn idee.                             
Nu zou ik graag willen dat er weer een paus komt die die zaken weer wat meer                                                
met elkaar in evenwicht brengt. ( Antoine Bodar pr.) 
 

Een brief van de paus 

Een paus stuurt verschillende documenten de wereld in, een encycliek is er een 
van. Deze rondzendbrief is  gericht aan de bisschoppen, maar is bedoeld voor 
de gehele kerkgemeenschap. De titel van een encycliek wordt gevormd uit de 
eerste twee woorden van de tekst en de beginzin geeft de strekking van de 
gehele brief weer. Een encycliek is meestal geschreven in het Latijn en in een 
encycliek wordt de eeuwenoude katholieke leer doorgegeven en verbonden 
met de actualiteit. Een encycliek is geen gemakkelijk leesvoer, hij staat bol van 

bijbelcitaten en verwijzingen naar kerkvaders en kerkleraren. 
Hele beroemde (of beruchte ) encyclieken zijn Rerum Novarum van paus Leo XIII (1878-1903) over de 
sociale gevolgen van de industrialisatie, Mit brennender Sorge van paus Pius XI ( 1922-1939) over de 
kerk in nazi-Duitsland en Humanae vitae over kunstmatige geboortebeperking van paus Paulus VI                 
(1963-1978). Paus Franciscus (2013-2025) laat ons vier encyclieken na: 
 
 
 
 

Hemelse vensters, een werk 
van Marc Chagall. 
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Lumen fidei (2013) over het licht van het geloof 
Door de openbaring van de liefde van God als Schepper leert het geloof ons bovendien de natuur 
meer te respecteren. Het geloof helpt ons om ontwikkelingsmodellen te vinden die niet uitsluitend op 
nut en voordeel gericht zijn. Het geloof leert ons om rechtvaardige regeringsvormen te bedenken, in 
het besef dat het gezag van God komt en als een dienst aan het algemeen welzijn. 
Laudato si ( 2015) over de milieucrisis  
Ik geloof dat de heilige Franciscus het voorbeeld bij uitstek is van de zorg voor wat zwak is, en van een 
integrale ecologie, die met vreugde en authenticiteit wordt beleefd. Hij liet een bijzondere aandacht 
zien voor de schepping van God en voor de armsten en degenen die het meest in de steek worden 
gelaten. In hem kan men vaststellen hoezeer zorg voor de natuur, gerechtigheid jegens de armen, 
inzet in de samenleving en innerlijke vrede niet te scheiden zijn. 
Fratelli tutti (2020) over broederschap en sociale vriendschap 
De recente coronapandemie leerde ons om alle mensen om ons heen te erkennen en te waarderen 
die, in volle paniek, op de crisis reageerden door hun leven op het spel te zetten. We begonnen ons te 
realiseren dat ons leven onlosmakelijk verweven is met en gedragen wordt door gewone mensen, die 
moedig en zonder aarzelen de beslissende bladzijden van onze gedeelde geschiedenis hebben 
geschreven: artsen, verpleegkundigen, apothekers, winkeliers en supermarktmedewerkers, 
schoonmaakpersoneel, verzorgers, transportmedewerkers, mannen en vrouwen die essentiële 
diensten en de openbare veiligheid verzekeren, vrijwilligers, priesters en religieuzen. Zij begrepen dat 
niemand in zijn eentje wordt gered. 
Dilexit nos (2024) over het belang van het hart 
Als we het hart devalueren, devalueren we ook wat het betekent om vanuit het hart te spreken, met 
het hart te handelen, het hart te cultiveren en te genezen. Als we de specificiteit van het hart niet 
waarderen, missen we de boodschappen die het verstand alleen niet kan overbrengen; we missen de 
rijkdom van onze ontmoetingen met anderen; we missen poëzie.  
We verliezen ook de geschiedenis en ons eigen verleden uit het oog, omdat onze echte persoonlijke 
geschiedenis wordt opgebouwd met het hart. Aan het eind van ons leven zal alleen dat ertoe doen. 
 
Bronnen:  www.katholiekleven.nl en www.kro-ncrv.nl  
 

Wie als paus het conclaaf ingaat, komt er als 
kardinaal weer uit 

Op 7 mei a.s. start het conclaaf, de besloten bijeenkomst in de 
Sixtijnse kapel in Rome waarin de stemgerechtigde kardinalen,   
niet ouder dan 80 jaar, uit hun midden de nieuwe paus kiezen. 

Kardinalen waarvan haast  iedereen zegt dat die wel paus zullen 
worden, de papabili, worden dat meestal niet, vandaar het 

Italiaanse gezegde ‘Wie als paus het conclaaf ingaat, komt er als kardinaal weer uit’. Er zijn een 
aantal stemrondes  en zolang een kandidaat-paus geen twee derde meerderheid heeft, wordt aan de 
stembriefjes een chemische stof of nat stro toegevoegd met zwarte rook als gevolg , heeft een 
kandidaat-paus wel een twee derde meerderheid dan worden de briefjes zonder toevoeging 
verbrand , de witte rook die dan uit de schoorsteen van de Sixtijnse kapel komt, is dan het teken dat 
er een nieuwe paus is.  Dat de kardinalen, geïnspireerd door de H. Geest , een echte herder voor de 
kerk kiezen die ons , - pelgrims van hoop- , enthousiast, begeesterd, zorgzaam en begripvol voorgaat, 
niet zozeer een geleerde paus, maar wel een wijze paus. 
 
 

Witte rook : Habemus papam 

http://www.katholiekleven.nl/
http://www.kro-ncrv.nl/
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Wij feliciteren 
 
‘Geef , doe mee omwille van u zelf, uw kinderen en hun kinderen, omwille van een plaats 
voor de eredienst en omwille van het behoud van het gebouw ‘. Dat waren in 1989 de 
woorden van Johan Broos, toen vicevoorzitter van het parochiebestuur en de grote 
kartrekker  van een aantal  Mays-breed gedragen activiteiten voor het behoud van de 

Bernarduskerk onder het motto ‘Geef spontaan en Bernardus blijft bestaan’ . Van diverse zijden was 
er al geld toegezegd, maar er was nog f 100.000,- nodig en dat werden er f 300.000,- .  
Later zou Johan o.a. voorzitter worden van de Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen.  
Ook een koninklijke onderscheiding was er voor Ad Horrevoets, lid van de WOK-groep Made, 
collectant en koorzanger binnen de Vijf Heiligen Parochie plus nog actief voor tal van andere 
activiteiten op ‘zijn’ de May.  Ook Ernest Boel van Stichting Behoud Gummarus Wagenberg (SBGW) 
werd koninklijk onderscheiden. Van harte proficiat voor deze heren die ook zoveel bijdragen of 
bijgedragen hebben aan onze parochieorganisatie en het behoud van de kerkgebouwen. 
 
Onlangs vierden Ad en Riet Vrijenhoek – Opsteegh hun diamanten huwelijksjubileum. Ad is 
nog steeds collectant bij de vieringen op zondagochtend te Made en Riet was actief 
betrokken bij het bestuur van de Blasiuskerk en de voorbereiding op Eerste Communie en 
Vormsel. Van harte proficiat met jullie huwelijksjubileum. 
 
Hoop is het inzicht dat de toekomst open is, de  toekomst is niet een gegeven, 
je kunt iets doen, je kunt ergens voor vechten. ( Sander Kollaard)  

 
Op de foto 

Na de eucharistie op Eerste Paasdag, zondag 20 
april, in Zorgcentrum ‘de Wijngaerd’  gingen 
celebrant  pater Piet Schellens en oud-koster Kees 
Kooijman (rechts) op de foto. 

Pater Piet is al vele jaren assistent binnen het 
gebied van onze parochie. Na leraarschap en 
pastoraat in het noorden van het land  , hij schreef 
er ook een boekje over -  Dagboeknotities van een 
dorpspastoor - kwam hij in 1991 naar Breda 
afzakken , want hij werd de nieuwe provinciaal van 
de Priesters van het H. Hart ( SCJ) en het 
provincialaat is in Breda gevestigd.  

 
Hij werd tevens assistent in het weekend in de parochie van de H. Antonius Abt, want na het 
vroegtijdig overlijden van pastoor pater Bert Bakker scj en een kort turbulent pastoorschap van 
Harrie van Beek, was er in de parochie geen priester meer, wel was in de parochie Hans Schepers, de 
eerste pastorale werker, zeer actief.  
Na zijn periode als provinciaal trok pater Piet naar het oosten van onze provincie om in Asten rector 
te worden van  het patersklooster aldaar en ook werd hij pastoor in Asten en later weer weekend-
assistent. In 2018 kwam hij met de medebroeders van Asten in Zuiderhout in Teteringen wonen en 
maakte zijn comeback in wat inmiddels de Vijf Heiligen Parochie heet en hij  is hier weer actief als 
zeer gewaardeerd assistent en dat bevalt hem én ons heel goed en  in onze Nieuwsbrief komen we 
ook nogal eens een artikel van hem tegen. 
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Bijna 50  jaar was Kees Kooijman koster en hét gezicht van de Bernarduskerk. Hij heeft heel wat 
stappen gezet in de Bernarduskerk, zo waren er in de periode november 2002- november 2003 in de 
Bernarduskerk maar liefst 49 uitvaarten, waarbij hij als koster actief was. 
In 2022 nam hij tegelijk met de sluiting van de Bernarduskerk om gezondheidsredenen officieel 
afscheid en ontving hij de diocesane onderscheiding. Het gaat momenteel weer goed met Kees en hij 
wil dan ook alle mensen rond de Bernarduskerk bedanken voor de getoonde belangstelling
 
Probeer te leven met een licht in je hart. Probeer zo snel mogelijk gisteren te vergeten. 
Probeer zo goed mogelijk onder ogen te zien, wat vandaag gebeurt en leer dit te aanvaarden. 
Probeer dan, als je tijd hebt, in de goede en slechte dingen te geloven 
die morgen gebeuren gaan. Neem er je tijd voor, maar niet te lang. 
Want o, je leven is zo kort! Probeer je medemens te aanvaarden en hem liefde te geven. 
En lukt het de tiende keer nog niet? Probeer het dan nog eens en dan nog eens. 

 
Aan Maria 
 
De kracht, die jou eens heeft bezield   
om , bouwend op een visioen,  
als vanzelfsprekend dat te doen, 
wat onze toekomst open hield. 
 
De kracht, die alle eeuwen door 
de onderdrukten heeft bewogen 
om, met een toekomstdroom  voor ogen, 
te blijven in ’t gekozen spoor. 
 
De kracht, die in miskenning, pijn, 
de moed geeft om toch door te vechten,  
je door geen macht te laten knechten 
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn. 
 
Die kracht geeft jou identiteit: 
Een vrouw, een niemand, wordt getuige. 
Je krijgt een stem, luid klinkt jou juichen.                                                         
Jouw lied over gerechtigheid.  
 
Je spreekt niet voor jezelf alleen, 
bezingt een kracht, die breekt de machten 
in alle landen en geslachten;  
kijkt over eigen grenzen heen. 
 
Ook nu nog gaan er vrouwen staan 
net als in de bijbelse verhalen. 
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen 
weer anderen om door te gaan. 
 
Wij bidden tot diezelfde kracht 
geef naam aan al die vergeten vrouwen,  
die ongezien een wereld bouwen, 
waar liefde sterker is dan macht. ( Jacqueline Roelofs – van der Linden) 
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Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie 
 
 
Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze 
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.  
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
 
Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen 
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6  
4921 BB Made.  Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl    
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,  
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk. 
 
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
 

 
 

Bij het overlijden van paus Franciscus 
 
Vanaf  deze  plaats  wil  ik  de  Immanuëlparochie en  de  Vijf  Heiligen  Parochie  sterkte  wensen   
in deze  dagen  van  afscheid  van  paus  Franciscus.  
Velen zullen in de paus Franciscus een betrokken paus missen.  
De  Rooms -Katholieke Kerk  wens  ik  wijsheid  en  inspiratie  toe   
bij  het kiezen van een Paus en Bisschop van Rome. 
Dominee Marijn Gilhuis van Protestantse Gemeenten Lage  Zwaluwe en Terheijden/Wagenberg. 
 

 
We kunnen niet stil blijven staan 
 
Als Jezus verrezen is, dan kunnen we niet stil blijven staan.  
We moeten in beweging komen om Hem ‘overal ‘ te zoeken 
behalve in zijn graf. Want als Hij is opgestaan uit de dood, dan 
is Hij overal aanwezig. Hij woont onder ons, Hij verbergt zich  
en openbaart zich zelfs vandaag in de zusters en broeders die 
we onderweg tegenkomen, in de meest onbekende  
en onvoorziene situaties van ons leven. Hij leeft en blijft altijd 
bij ons, huilt de tranen van hen die lijden en vermenigvuldigt de schoonheid van het leven in de 
kleine gebaren van liefde van ieder van ons. ( Uit de preek van Eerste Paasdag tijdens de viering op 
het St. Pietersplein in Rome)  
 

mailto:inf@naardekerk.nl
mailto:terheijden@naardekerk.nl
mailto:wagenberg@naardekerk.nl
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Werk in uitvoering aan de parkeerkelder van de appartementen in 
het Hart van Made; ook aan de Maria Magdalenakapel worden al 
diverse werkzaamheden verricht. Een foto van José Mureau. 
 
 
 
 
 
Vieringen en activiteiten  
 
Zaterdag 3 mei 2025   Derde zondag van Pasen      

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur          Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
GumarAnto en Herenkoor Antonius Abt Terheijden o.l.v. J. Terpstra , organist J. v. Opdorp 

Zondag 4 mei 2025 Derde zondag van Pasen     Dodenherdenking 

Made Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur    Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
Cantoresgroep van Blasiuskoor , organist J. v. Opdorp 

Maandag 5 mei 2025   Bevrijdingsdag 

Made Tuinzaal van ‘de Wijngaerd’ 19.00 uur Rozenkransgebed met Ria Horrevoets 

Zondag 11 mei 2025 Vierde zondag van Pasen  Caritas collecte t.b.v.  Leger des Heils 

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur  Eucharistieviering P. Schellens   
Blasiuskoor o.l.v. H. Vergouwen, orgel J. Horbach  

Made  Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur    
Eucharistieviering R. v. Bronswijk          CD-muziek 

Maandag 12 mei 2025 

- Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt  10.30 uur Viering van Woord en Communie  
   G. v.d. Korput 
- Made Tuinzaal van ‘de Wijngaerd’ 19.00 uur Rozenkransgebed met Ria Horrevoets  
- Oosterhout Verrijzeniskerk 19.30 uur Thema-avond Spiritualiteit in het werk  
   van Marc  Chagall. 

Dinsdag 13 mei 2025 

Wagenberg  H. Gummaruskerk 19.00 uur Mariaviering ( Rozenkransgebed)  

 
 
 

 

 
 

 
Op vrijdag 16 mei 2025  verschijnt Nieuwsbrief  VHP 175 
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.                                    
Deze dien je  te sturen naar:  info@naardekerk.nl   en wel voor woensdag 14 mei  2025 . 
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl   

mailto:info@naardekerk.nl
http://www.naardekerk.nl/

